
Toen wazze de Kraaijen nog ’n stuksie jongerder

Wat maok ‘t uit

Onderlest vroog iemand, ‘k weet nie êêns meer wie of dà ‘t was: 
“Hee Kraaij, hoe zit dà nou aailijk met ‘t zinge van jou en je zus 
Nell, treeje jullie nog wel-is hier of daer op, of zijn jullie daer 
hêêlemael mee opgehouwe?.‘k Het daer aaltijd aareg veul plezier 
aan beleefd, ja êêlijk, ‘k het daer steeds aareg naer uitgekeke azze 
jullie aareges in de buurt kwamme zinge. ‘k Hè je ‘n paor keer bij 
de vollektuinverêêniging gezien én gehoord vantzellefsprekend, dà 
begrijp ie netuulijk wel. O ja, en twêê keer op de 
Nieuwejaersreceptie van de Gemêênte, toe Boevee nog 
burregemêêster was, die kon ‘t diëlect wel waerdere. Op ‘t Slierechs
aevendtjie van de Historische Verêêniging, een paor keer in de 
Schaallem en later in de Reling en verschaaije kere op fêêstelijke 
femilie aevendjies ter gelegenighaaid van ‘t zôôvel jaerig huwelijk 
van d’n êên of aore of gewoon op ‘n vejaerdag. Wà ‘k ok zô leuk 
vong, was dà je zus Nell me is vertelde dà jullie bekant bij aalle 
kaarekelijke vrouwe verêêneginge in hêêl d’n Aalblasserwaerd 
hebbe opgetreeje. Mêêstal was dat op deurdeweekse middaege en 
jullie naest ‘n klaaine financiêêle vergoeding hadde bedonge dà je 
thuis opgehaold wier en nae aflôôp ok weer thuisgebrocht wier. Dà 
was nooit gêên perbleem en tijdes zukke optreejes wiere d’r ok 



flink wat van jullie CD-chie ‘Maondag Wasdag’ verkocht. Dà was 
pure winst, want die Cd was ommers hêêlemael gefinancierd vanuit
‘n bijdraoge uit ‘t winstbestemmingsfonds van de Raobobank. Bij 
mekaor zijn d’r een klaaine 1000 Maondag Wasdagchies geperst.

Tò zôveer ‘t relaos van ‘n onbekende die ‘k bij toevaal tegekwam as
grôôte fan van de Kraaije. Ik vertelde hum hoe de opnaomes wiere 
gemaokt deur broer Kraaij Nico en z’n vrouw Marjan. Nico in d’n 
êêne slaepkaomer met aalle opnaome apperetuur, Nell en Huib in 
d’n aandere slaepkaomer met de instremente en micrefoons en 
Marjan as regisseur op d’n overlôôp. ‘t Liep gesmeerd, ovve me
‘t daegelijks deeje en zô kwam de rouwe vaarsie d’n êêste aevend 
aailijk aal klaor. We hen later nog wel hêêl wà stuksies overnieuw 
motte doen, mor broer Nico had ‘r dan al flink wat aan bijgeschaofd
en groeide we mee met ‘t rizzeltaot. Immiddels hà vriend Ton den 
Dunne foto’s gemaokt voor ‘t CD hoesie en ‘t tekstboeksie en Arjan 
van der Hel maokte ‘n staosiefoto voor op d’n achterkant. We hen 
met ‘n bedrijf in Zwijndrecht een prijsafspraok kanne maoke en die 
liete de CD persing en ‘t drukwaarek van ‘t tekstboeksie in Oôsterijk
uitvoere. Aalle leeje van de Historische Verêêniging hebbe een CD 
kedo gekrege bij ‘t 25 jaerig jubeleum van de HVS in de 
Maarewebolder.


